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r 3 Inleiding
\\ » Goedemorgen en welkom allemaal op
o eerste zondag van de herfst. Meteen
. ' 1,\ : nat, de natuur heeft het zo nodig.
= Voor ons alleen niet zo handig.
b’

Het thema van vandaag is “Kostbaar”

De lezingen ambivalent.

In zoveel woorden lezen we het eerste gebod van Mozes nog eens door.
Maar de bewoordingen zijn niet mals

Do not try this at home.

De tweede lezing mag je wel thuis doen,
graag zelfs, maar nu spreek ik in raadselen.
En dat houd ik liever zo.

Laten we allereerst stil worden van binnen en ons tot onszelf.

Enige, wees hier aanwezig:
Lied: 'Wees nabij’ (Simone Snakenborg/Arjan van Baest)

Wees nabij.

Als een lichtje op mijn pad,
glinstering in schemerverte,
Adem in een vogelvlucht.
In mij, door mij, boven mij.

Wees nabij.

Spreid mijn zorgen uit als vleugels,
draag ze naar het morgenlicht,
warm ze aan de middagzon,

laat ze in de schemer vrij.



Ontferm, omarm, wees nabij.
Hoor hier dit stil gebed:

om geloof dat sterker maakt,
hoop die wegen, bruggen bouwt
Liefde die verbinden laat.

Verbind ons, Ene, aan elkaar.

Wij die leven in jouw Geest.

Dat wij zoeken, spiegels vinden,
Jou ontmoeten in elkaar. -- AMEN

Overweging bij Deuteronomium 13,2---6 en Marcus 9,30-37

Abdal is een sliertige puber van 16 jaar met een bromstem en puisten. Sinds een
aantal jaar woont hij in een flatje in Noord, samen met zijn ouders en één broertje.
Abdal is Syrisch en is drie jaar geleden als vluchteling ons land binnengekomen. In
Syrié had hij nog een oudere broer en twee zussen. Zij hebben de overtocht niet
overleefd. Zijn jongere broertje Jazan is hier in Nederland geboren.

Abdal is Moslim. Hij heeft geleerd om hierover niet zoveel te zeggen buitenshuis. Zijn
geloof zou fundamentalistisch en gewelddadig zijn. Het is beter om hierover niet veel
te vertellen in je omgeving, was de goede raad van de maatschappelijk werkster die
het gezin begeleidde bij de inburgering in Nederland.

Abdal slaapt slecht. Haal eens een oorlog uit een kind, het gaat je niet lukken. Hij
gelooft het misschien zelf ook nog dat Moslims gewelddadig zijn. Als hij maar even
graaft in zijn geheugen — het bovenste korstje eraf -, dan komen de gruwelheden
van Assad vanzelf naar boven. Bovendien weet hij van ‘Nine Eleven’ (hij had dat met
Geschiedenis), van de aanslagen erna, van IS en mensen op tv die blijkbaar haarfijn
weten uit te leggen hoe het zit met het fundamentalisme. En als hij dan nég had
getwijfeld, een glimpje hoop had gehad, dan had Google hem wel over de streep
getrokken. De zoekwoorden “de Islam is gewelddadig” leveren binnen twee
honderdste seconden 207 duizend hits op.

Abdal gaat geregeld bidden in de moskee, zoals zijn voorouders. Een goede
gewoonte, een rustgevend ritueel. Bidden om op adem te komen en je te verbinden
met de Goddelijke kracht. Door te bidden kan hij zijn persoonlijke zorgen en pijn
uitreiken naar een groter geheel. Voelt hij even dat hij het niet alleen hoeft te
dragen.

En wat nou, wat nou als Abdal hier vanochtend zou zitten. Dan hadden we hem denk
ik wel wat uit te leggen.



Want we lazen in Deuteronomium: “En die profeet of droomuitlegger — in veel
andere Westerse vertalingen ook ‘dromer’ genoemd - moet ter dood gebracht
worden omdat hij u wilde opzetten tegen de Enige, uw God, die u uit Egypte heeft
weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u
af te leiden van de weg die de Enige, uw God, u had gewezen.”

Zoals ik in de inleiding al zei: do not try this at home.

Als we het na de kruistochten, de heksenverbrandingen en het misbruik nog niet
wisten, ook binnen onze geloofsstroming komt geweld voor. Of zoals wij zongen:
“Wat onze vaderen niet durfden dromen, zijn wij, geworden deze wereld ... Mensen
als klein wild afgeslacht, voortgejaagd door stormen van geweld, verdoemden zijn
wij, uw allerliefste mensen”.

Wat gaan wij Abdal zeggen over deze lezing?

e Dat het een Joodse wet is — het is eigenlijk een parafrasering van het eerste
gebod ‘Vereer geen andere goden”;

e dat Mozes dit zei en wijzelf niet bedacht hebben;

e dat je deze uitspraak in een bepaald tijdsgewricht moet zien, waarin ook de
Joden vluchteling waren en onder druk stonden;

e dat je het niet allemaal zo letterlijk moet nemen wat er in de Bijbel staat.

Ja, dat zal best. Maar het heeft wel eeuwen in onze bijbel gestaan, is keer op keer
vertaald en hertaald en is nog steeds een officiéle lezing in het Oecumenische
leesrooster. Bovendien is het niet de enige grimmige taal in de bijbel. Maar wees
gerust, ik bespaar jullie de citaten.

Nee, ook onze kerk is niet zo lief, helaas. De lieve mensen zijn er verdwenen, zo
konden we afgelopen week leren van de fractievoorzitter van de vvd Klaas Dijkhoff.
In een open brief aan bisschop Eik schreef hij dat de laatste lieve priester is
uitgetreden of buitengezet en de laatste lieve parochiaan erachteraan is. Dus dan
gaat hij zelf ook maar. Met dank aan Eik, aldus Dijkhoff. Gerard de Korte probeert
hem overigens nog te lijmen met een Bossche Bol en hem is ook een abonnement
aangeboden van het Katholieke Nieuwsblad. Maar we zullen zien. Wat een discussie!

“Maar Enige, uw allerliefste mensen, dat zijn wij toch, wij allemaal?? Toch?

Hadden wij niet een zielsverband met U? Waren wij niet Uw volk op weg naar goed,
wijd land? En in plaats van vreemde profeten en dromers af te slachten hadden wij
toch maar tien woorden nodig om naar te leven en het goede te doen?

Was het dan niet zo eenvoudig?”

“Nee, z6 eenvoudig is het niet, Maar het is wel gemakkelijk.”

De Enige spreekt graag door een spiegel in raadselen.



We hoeven alleen maar te leven om het goede te doen. Zoals Jezus met zijn groep
bekvechtende leerlingen in de bergen van Galilea. Galilea, wat in het Hebreeuws
zoiets betekent als het ‘district der heidenen’ notabene, het gebied van de vreemde
profeten en dromers. Onderweg wordt een flinke discussie opgezet over wie de
belangrijkste is. Is het boezemvriend Johannes, Simon, Judas? Ze komen er niet uit.
Wij komen er niet uit. We bekvechten nog steeds met het volk van Abdal, met
Jehova’s, Hindoestanen, niet-gelovers, Humanisten, Jomanda’s over wie van ons de
belangrijkste en de grootste is. En soms houdt het met bekvechten niet op helaas ....

Wij zijn er al miljoenen jaar niet uitgekomen Jezus doet een poging. In het huis waar
hij en zijn leerlingen te gast zijn, pakt hij een kind op en slaat een arm om hem
heen. En ja, ik weet wat je nu misschien denkt.

Ook dat is in de Katholieke Kerk niet goed afgelopen. Maar laten we niet alleen het
negatieve zien.

Ik ga, zoals René Munnik dat vier weken geleden ook deed, het beeld analyseren dat
ik voor me zie. Als je een kind op de arm neemt en ook nog je arm er omheen slaat,
nou reken maar dat er dan protest komt. Je neemt een kind dicht bij je en drukt het
ook nog eens tegen je borst. Dat vinden er echt maar heel weinigen fijn, is mijn
ervaring. Als Jezus dat zou doen, dan zou hij zijn punt niet meer hebben kunnen
maken.

Maar wat nou als het kind is gevallen en Jezus helpt het overeind en slaat zijn
troostende arm erom heen?

De belangrijkste is wie de minste mens wil dienen, zegt hij dan. Hij of zij die
gevallenen oppakt en een arm erom omheen slaat. Die zich bekommert om mensen
die een scheve schaats rijden of die zo alleen en zich zo ongezien voelen, dat ze
leven in duistere somberheid en verbittering. Als je dat kunt: er ZIJN voor de minste
mens - een levenslang ik-zal-er-zijn - dan ben je er voor Die-Er-Is.

Want juist die ene mens, ontheemd, vreemd voor zichzelf, is kostbaar in de ogen van
Eén die hoort en ziet, is de liefste.

Laten wij onze ogen openen, lieve mensen. Dit is de tijd van het zien.

En of dat nu is door droomogen van vreemde profeten of door het liefdesoog van
ons hart. Als wij ons aan elkaar verbinden en onze zorgen en pijn verdelen over onze
schouders. Elkaar oprapen als het even niet meer gaat, niet alleen binnen deze
muren maar graag ook hier buiten.

Dan wordt deze wereld een mooiere wereld. Waar veelkleurig licht straalt en vrede
is.

Zo eenvoudig is het.



Voorbeden

Laten wij bidden:
Acclamatie: '‘Doe lichten over ons’

Over de mensen in depressie,

die leven in duisternis en bitterheid.
Wees een lichtje op hun pad.
Glinstering in schemerverte.

Over mensen in agressie,

zelf de wapenen ter hand genomen
of zij die vluchten in de nacht.
Ontferm, omarm wees nabij.

Acclamatie: 'Doe lichten over ons’

Over vreemde profeten en dromers
opdat zij zieners blijven.

Want alleen U weet:

ooit maken ze ons wakker.

Doe lichten

en verbind ons aan elkaar.

Wij die leven in jouw Geest.
Dat wij zoeken, spiegels vinden,
Jou ontmoeten in elkaar.

Acclamatie: '‘Doe lichten over ons’



Zegen
Kinderen komen binnen met het licht

Abdal gaat volgend jaar een beroepsopleiding doen.
Hij denkt erover om in de verzorging te gaan.

Wij hebben mensen als Abdal hard nodig.

in de zorg en daarbuiten.

Een toekomst in vrede,
waar ter wereld ook,
Dat wensen wij hem toe.

Mag ik je ten slotte uitnodigen te gaan staan,
Zodat we samen om de zegen van de Allerhoogste kunnen vragen.

Moge alles wat op je weg komt
jou tot zegen zijn.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.

In de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest.
AMEN
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