Viering rond Schrift en tafel, zondag 28 oktober, Ekklesia Tilburg
Motto: Wintertijd

Voorgangers: Jan Glorius en Simone Snakenborg

Lector: Carla Buisman

Assistent: Jasper van Tongeren

INLEIDING

Jan:
Deze nacht zijn we weer teruggeschakeld naar wintertijd.
Donkere avonden, de herfst is nu echt begonnen.

Ik weet niet hoe het met jullie is,

maar ik had er een gruwelijke hekel aan om 's morgens in het donker
naar mijn werk te fietsen en laat in de middag met het donker weer thuis
te komen.

Het is deprimerend.

Ook in onze huidige wereld lijkt het wel wintertijd.

Mensen komen steeds vijandiger tegenover elkaar.

Standpunten verharden,

geroddel, leugens, zwartmakerij en bedreigingen

lijken bijna normaal geworden in de sociale media.

In discussies en debatten luistert niemand nog naar een ander.

Overal grimmigheid en ontevredenheid.

En op grotere schaal terreur, opstand, oorlog...

En dan is er nog de opwarming van de aarde die somber en pessimistisch
stemt.

Hoe komen we hier uit?

Komen we er wel uit?

Wie durft de sprong uit het diepe te wagen?
En wie of wat hebben we hiervoor nodig?

Daar gaat het deze ochtend over.

OPENINGSGEBED

Simone:
Laten we stil worden van binnen en bidden:

(lied Eigenlijk geloof ik niets)

AMEN



OVERWEGING BI1J JESAJA (59, 9-19)

Jan:

Het is een gitzwart wereldbeeld,

dat Jesaja ons voorschotelt:

nergens vrede,

geen recht of gerechtigheid,

nergens licht.

we willen wel...we tasten in het rond...maar we zien het niet!

Het gevoel dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met de wereld,
dat we in duistere tijden leven

en dat het misschien wel nooit meer goed komt,

is van alle tijden.

Wij zijn niet de enigen die getuige zijn van ellende, terreur en
onderdrukking:

het is van alle eeuwen!

Fatalisme en somberheid

herhalen zich steeds weer opnieuw in onze wereldgeschiedenis.

En toch: de mensheid bestaat nog...

En ook daar zou je in zekere zin troost - en hoop - uit kunnen putten,
zij het dan een schrale troost!

Jesaja kijkt een andere kant op.

Hij ziet wat anderen niet zien:

Er is een God die de mensen ziet met al hun getob en ellende.
"Maar de Enige zag het,

en het was slecht in zijn ogen

dat er geen recht was.

hij zag dat er niemand was

hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.

Op eigen kracht bracht hij redding..."

Dat is de échte troost en de échte hoop.

Historica Beatrice de Graaf is een hedendaagse Jesaja!

Naar aanleiding van een boek "Europa na Napoleon"

over terrorisme , - haar specialiteit -

gaf ze begin oktober een interview in het AD

en in DWDD van 8 oktober had Matthijs van Nieuwkerk een gesprek met
haar over het boek en het kranteninterview.

Hij komt ter sprake over haar geloof: "want jij bent religieus"
constateert hij op een gegeven moment

alsof dat toch wel iets heel bijzonders is.

"nou, gewoon Christelijk" tempert ze hem.
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Een paar citaten van Beatrice uit haar gesprek Matthijs.

"Je ziet het elke keer in de geschiedenis,

iedere keer gaan mensen door enorme periodes van wanhoop, van
catastrofes, ellende...

...tijdens mijn studie heb ik interviews gehouden met overlevenden uit de
kampen.

Wat die zeggen heeft mij altijd geraakt.

En dat heb je ook nu:

als je spreekt met slachtoffers van oorlogen, massamoorden en zelfs
aanslagen... dan zijn dat degenen die je vertellen hoe belangrijk het is om
vast te houden aan die hoop dat er een einde aankomt!"

"Ik geloof dat er een God is die de wereld in zijn hand houdt
en die er voor zorgt dat alles naar een goed einde gaat."

"Geloof is de hoop,

de vaste grond van de dingen die je niet kunt weten,

waarop je vertrouwt.

Je kunt daar pas in meegaan als je de sprong durft te wagen."

Tot zover Beatrice de Graaf.
Het inzicht van Jesaja en het geloof van Beatrice
sporen ons aan om een sprong te maken.

In ons geloof kunnen het Licht zien en opspringen uit onze duisternis.
Een sprong weg uit de donkere wintertijd,
naar een altijd nieuwe lente!

(120 tellen blijven staan)

OVERWEGING BIJ Marcus 10, 46-52

Simone:

Zijn dagen slijten, letterlijk aan de kant van een doorgaande weg, aan de
rand van de samenleving, het lijkt een hopeloos leven dat de blinde
bedelaar Bartimeus leidt. Totdat hij op een goede dag een groepje
reizigers op hem af hoort lopen. Het zijn nog jonge mensen. Iemand van
hen wordt aangesproken met ‘Raboennie, Meester’ en hij spitst zijn oren.

Wat zou er door zijn hoofd gaan, als de mannen dichterbij komen: nu of
nooit? En dat hij dan als in een opwelling opspringt en gewoon maar, op
hoop van zegen, begint te roepen. ‘Zoon van David, Jezus, heb
medelijden met mij!’



Het is de eerste keer dat iemand Jezus zo noemt. Zoon van David,
messias, redder. BartimelUs is goed geinformeerd. Een deel van het Joodse
volk verwachtte al heel lang dat er rond het begin van de jaartelling een
bijzondere afstammeling van koning David zou komen die het
oorspronkelijke rijk van Israél zou herstellen.

De omstanders moeten hebben gedacht dat Bartimeus heeft willen
bedelen. Ze shauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden. Maar als
Jezus hem bij zich roept, vraagt hij niet om geld, maar om licht in zijn
leven, hij vraagt om te mogen zien.

Blindheid wordt in de bijbel vaak gebruikt als metafoor van niet willen of
niet kunnen begrijpen, niet tot inzicht zijn gekomen. Wij buitelen over
elkaar, tastend langs muren op onze levensweg.

In het begin van dit verhaal zag Bartimels het ook niet helder. Zijn leven
was gehuld in een mantel van duisternis en uitzichtloosheid. Hij vraagt
Jezus niet om genezing van een lichamelijke beperking, maar om
verrijking van zijn denken, om nieuwe inzichten, om Licht.

En Licht krijgt hij. Niet omdat Jezus iets magisch gaat doen met zijn
handen of met speeksel, zoals in andere verhalen. Maar ... omdat
BartimelUs zelf tot inzicht is gekomen en weet wie hij voor zich heeft: een
redder. Bartimels heeft zijn oude ik als een mantel van zich afgeworpen
en is zelf opgesprongen uit zijn duisternis.

‘Ga heen’ zegt Jezus, ‘uw geloof heeft u gered’. Daarmee maakt Jezus zijn
rol wederkerig aan ons. Hij kan ons niet redden, als wij dat niet eerst zelf
doen. Hij kan ons niet sleuren of duwen over een drempel. Wij kunnen
alleen zelf de eerste stap zetten. We kunnen alleen Licht zien als wij zelf
opspringen uit onze duisternis en onze onzichtbaarheid en onwetendheid
van ons afwerpen als een oude jas.

Licht zien, omdat je de sprong durft de wagen uit een donkere wintertijd
naar een nieuwe lente. Wie kan het? BartimeUls heeft er ook even over
gedaan, minstens een half leven, denk ik zo. Totdat hij zijn kans schoon
zag en opsprong naar het Licht, hem - Jezus - achterna.

(60 tellen blijven staan).



Gebeden rond de tafel

Jan:

In de viering rond de Schrift

hebben we gelezen en gezongen over duisternis en licht,
over nieuwe ogen, nieuwe gezichtspunten,

over een sprong naar een nieuw perspectief.

In dankbaarheid om het licht

dat steeds doorbreekt, iedere dag,

en dat alles laat groeien en tot wasdom brengt,

hebben we hier - aan het begin van de dienst rond de tafel -
brood en wijn neergezet.

Brood en wijn om te breken en te delen,
zoals Jezus ons voordeed,
ons lichtende voorbeeld.

Maar laten we eerst nog een paar momenten stil zijn om te bidden...

Simone:

In deze stilte gedenken wij alle mensen die ons licht brengen:
onze vrienden en vriendinnen, onze partners,

onze kinderen en kleinkinderen

en allen die vriendelijk en lief voor ons zijn.

Voor hen bidden wij:
Enige,
wees hen nabij met licht en vrede.

Wij gedenken de mensen om ons heen die een duistere periode
doormaken,

........... (intentieboek?)

of die ziek zijn; met name ...... (intentieboek?)

Voor hen bidden wij:
Enige,
wees hen nabij met licht en kracht.

Onze dierbare doden gedenken wij

met name....... (intentieboek)

dat zij niet in duisternis verdwijnen

maar levend blijven in onze herinnering en in ons hart
en dat zij mogen wonen in Uw Eeuwige Licht.

Wij gedenken de wereld die vaak zo duister is,
Landen van oorlog, onrust,



met name Syri€, Afghanistan, Zuid Soedan, maar ook de VS,waar politici
bompakketten per post ontvangen

Wij noemen landen gebukt onder natuurgeweld,

Met name Griekenland, Italig, Libi&, en Albanié, afgelopen week getrokken
door een zware aardbeving nabij het eiland Zakynthos

En het eiland Sulawesi, dat nog de slachtoffers telt na de zware
aardbeving en tsunami eerder deze maand.

Voor deze wereld bidden wij:
Wees ons nabij met veilig licht en wijsheid.

Jan:

Wij geloven in een nieuwe wereld,

in een nieuw perspectief,

het Koninkrijk van God,

dat Jezus ons voorgeleefd heeft.

Hij heeft ons beloofd

bij ons te zijn als lichaam en bloed

als we - net als Hij -

het brood breken en aan elkaar uitdelen
als we de wijn uitschenken en delen met elkaar
tot gedachtenis aan Hem.

We weten dat het licht doorbreekt

als we leven "hem achterna.”

Daarom durven wij te zingen

over Uw licht dat in mensen doorbreekt, onstuitbaar...

(zingen)

Jan:
Onze Vader

Simone:

Onstuitbaar licht dat doorbreekt, al is het maar een vonkje,

Dat wij dat licht van een nieuwe lente aan elkaar mogen doorgeven met
een woord of gebaar van vrede.

Hiertoe nodigen wij nu uit.



VOORBEDEN:

Enige,

wij bidden voor allen die in het duister leven,
voor wie er geen recht of gerechtigheid is.
Voor mensen die honger en gebrek lijden
zonder uitzicht op een betere toekomst.

Dat er hoop is voor hen.

En in dankbaarheid bidden we voor allen

die zachtheid brengen in deze wereld,

die zich inzetten om het visioen waar te maken
geen oorlog meer, vrede en recht

een leefbare wereld voor iedereen.

zingen: Blinde ogen verlicht ze...

Wij bidden voor alle mensen

die vervolgd worden omwille van hun geloof,

Joden, Moslims, Christenen.

Voor allen die gediscrimineerd worden om wat voor reden dan ook.
Voor mensen aan de rand van de samenleving,

die niet mee mogen doen.

Dat zij gezien worden als mens, als medemens.

En in dankbaarheid bidden we voor allen
die oog hebben voor de marginalen,

die vertrouwen hebben in mensen,

die samenbinden en verbinden.

zingen: Blinde ogen verlicht ze...

Wij bidden voor onszelf

mensen de gelovig in het leven willen staan

maar die soms twijfelen

en soms verstrikt raken in duistere gedachten.

Wij die ons zorgen maken om de toekomst van de kerken
en van onze eigen gemeenschap.

Dat wij de moed niet verliezen.

En in dankbaarheid bidden we voor hen

die blijven geloven in het Evangelie,

in de hoop die de Ene schenkt,

in de Liefde die Jezus ons heeft voorgedaan.
We bidden voor onze kinderen en kleinkinderen
dat ook voor hen het Licht mag blijven schijnen.

zingen: Blinde ogen verlicht ze



ZEGENWENS

Simone:

Uit wintertijd opspringen naar een nieuwe lente;

zelf omhoog komen

en zoals een ‘Baron van Munchhausen’ ons optrekken uit het moeras aan
onze eigen schoenveters.

Niet gemakkelijk, maar gelukkig hoeven wij het niet alleen te doen.

Woorden van Paulus aan de Hebreeén mogen ons hierbij tot zegen zijn.
Mag ik u uitnodigen te gaan staan om deze zegening te ontvangen?
Wij lezen uit Paulus brief aan de Hebreeén 6, 9-12:

We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan
overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden.

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan,
hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun
te verlenen aan de gelovigen.

Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver
aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen, verwezenlijkt zal
zijn.

En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun
standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

Moge deze woorden ons tot zegen zijn.

AMEN



